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Biografie 
 
Geboren, bijna onder een bombardement, in Roeselare op 17 november 1943. 
 
Gedurende mijn lagere schooltijd, op de Spanjeschool, openden een paar 
onderwijzers van de ‘oude school’ voor mij, zonder dat zij iets vermoedden, de 
deur naar de poëzie, de taal. Concrete herinneringen daaromtrent houd ik over 
aan de meesters Thoen en Verbeke. 
 
In het Klein Seminarie van Roeselare was ik jarenlang een jonge ‘gesmade’ poëet. 
Dat bracht mij meer ellende dan plezier, tot superior Duforret de ellende tot 
plezier omtoverde en ik een beetje kon bijdragen tot de ‘glorie’ van het Klein 
Seminarie. 
 
In Leuven leerde ik voor professor : Germaanse filologie, enz. … (1962-1966). Ik 
was het bijna geworden ; wetenschappelijk navorser bij het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (1967-1972), werkend aan een proefschrift over 
Guido Gezelle en Engeland ; docent Nederlands (1972-1976) aan de universiteit 
van Rijsel. 
 
Tot ik begreep dat een dichter zijn hoofd ten allen tijde vrij moet hebben, wil hij 
echt een dichter zijn. Ik liet in 1976 een carrière los, die mij geld gaf maar 
belemmerde ; en dat voor de vrijheid in mijn hoofd. 
 
Van mijn vader leerde ik dat er evenveel verstand verborgen zit in de handen als 
in het hoofd. Het leek me een aangenaam ding te leven op zo’n manier dat 
verstand in de handen en verstand in het hoofd harmonisch konden samengaan. 
Schilderen en beelden maken. Meteen kon zo het verstand in het hoofd zijn eigen 
richting gaan. Een open ruimte die zich vulde met gedichten. 
 
Ik heb voor wat de plaatsen waar ik gewoond heb en woon, mij altijd laten leiden 
door mijn liefde voor mooie en zeer oude huizen die soms te restaureren waren en 
altijd te conserveren. Wanhoop. Dat bracht mij van ‘De Panishoeve’ in Molenbeek-
Wersbeek (XVIIde eeuw), de Refugie van de Duitse Orde te Diest (XVIIIde eeuw) 
naar waar ik nu – helemaal bij toeval – terechtgekomen ben, het XVIIde eeuws 
kasteel van Mascaraas in de buurt van Pau en de Pyreneeën, een monument. 
Samen met een gids kunnen de mensen in de zomer mijn huis bezoeken. 
 
En ondertussen werk ik aan drie, vier nieuwe boeken. 
 
 

Met dank aan Eric Derluyn zelf 
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